
 
 

 

 

 

 

 

Weekbrief nr.6 Zondag 1 februari 2026 

4e zondag na Epifanie; Liturgische kleur: groen 

 

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN   

DE MENTIMETER  

Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 

 

BIJ DE DIENST  In deze dienst is HW Vokaal o.l.v. 

Hans Matla bij ons te gast. Zij nemen ons mee in 

oude en eigentijdse muziek. Vanuit het 

Oecumenisch Leesrooster vervolgen we de 

lezingenreeks uit het evangelie naar Matteüs. Na 

de roeping van de leerlingen volgt nu een oproep 

in wijdere kring om te leven ‘in zalige eenvoud’. Zo 

omschreef Hinne Wagenaar van het protestantse 

Nijkleaster in Friesland de roep die klinkt uit de 

zaligsprekingen. Een boeiende opgave in een 

wereld die bol staat van mensen die ‘het’ 

gemaakt hebben. Als we goed om ons heen 

kijken, ontdekken we waarom het zo hard nodig is 

om steeds weer terug te keren naar de Bron van 

het leven 

 

BIJBEL BASICS 
Jezus bidt op een stille plek 

Deze zondag is de vierde en laatste van 

een blok met vier verhalen uit het 

evangelie volgens Marcus. De 

belangrijkste boodschap van het boek is 

dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd 

begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij. 

Op deze zondag staat Marcus 1:35-38 centraal: 

Jezus gaat op een stille plek bidden voordat hij 

verder trekt om het goede nieuws ook op andere 

plaatsen te vertellen. Voor de kinderen van 4-8 jaar 

richten we ons in deze reeks steeds op Jezus zelf. 

Vandaag staat het doel van Jezus’ optreden 

centraal: overal het goede nieuws vertellen. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 

steeds op andere mensen die in de verhalen een 

rol spelen. Vandaag gaat het om de mensen die 

Jezus blijven zoeken, en de stilte die Jezus dan 

opzoekt. 

BASISCATECHESE Zondag 8 februari is er weer 

basiscatechese voor de kinderen van groep 6 t/m 

8. Kom je meedoen? Het start na de kerkdienst om 

11.30u en is om 13.00u weer afgelopen. We doen 

spelletjes, praten over geloof en eten natuurlijk een 

broodje knakworst! 

 

DE EERSTE COLLECTE IS VOOR: BETER BESTAND TEGEN 

KLIMAATVERANDERING IN BANGLADESH 

Bangladesh lijdt zwaar onder 

klimaatverandering. Het land 

kampt steeds vaker met cyclonen 

en overstromingen, regen valt 

onregelmatiger en de stijgende 

zeespiegel zorgt voor verzilting van 

landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om 

te overleven. 

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te 

passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst 

en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij 

bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe 

geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze 

bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren 

dorpsgemeenschappen met 

waarschuwingssystemen en evacuatieplannen 

voorbereid te zijn op rampen. Meer informatie: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecteroost

er/collecte-collecte-kerk-in-actie-2026-

werelddiaconaat-bangladesh/  

 

De 2e collecte is voor het kerkenwerk. 

Bij de uitgang van de kerkzaal staan  

2 collectemandjes. 

 

GIFT  

U kunt ook via de Givt-app  

bijdragen aan de collecten. 

 

 

 

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN  

VAN DEZE KERKDIENST 

1e Diaconale collecte 

– NL89 RABO 0373 711905,  

t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente  

Oud-Beijerland. 

2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  

t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 

 

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte 

uitgenodigd om elkaar te ontmoeten  

in de Huiskamer en de Omloop.  

Daar is koffie/thee/limonade. 

ACTIE KERKBALANS 2026 Geef vandaag voor de 

kerk van morgen. De Actie 

Kerkbalans is de grootste 

fondsenwervende actie van het 

land; door het hele land vragen 

plaatselijke gemeenten hun leden 

om een financiële bijdrage over te maken.  

Deze week wordt ook bij u de brief bezorgd. Doet u 

dit jaar (weer) mee? U heeft deze week de folder 

of een mailbericht ontvangen om mee te doen 

met de actie. Uw bijdrage is onmisbaar om dit 

samen kerk-zijn ook in 2026 vorm en inhoud te 

geven. Doe daarom mee en vul het 

toezeggingsformulier ruimhartig in. In de komende 

twee weken haalt een vrijwilliger het formulier bij u 

op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op 

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur. 
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E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl  
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NL 04 RABO 0373 7099 43 ten name van 

Protestantse Gemeente Oud-Beijerland, onder 

vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2026’.  

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door 

vandaag te geven, kunnen we invulling blijven 

geven aan het geschenk van de lokale kerk. Op 

naar de kerk van morgen! 

 

EEN KLEINE PELGRIMAGE in de kerkzaal 

Ervaar op 3 februari van 19.30-20.45 uur wat het is 

om van tempo te wisselen in het leven: al 

wandelend op de klanken van ingetogen muziek. 

Daarbij maken we gebruik van een eeuwenlange 

traditie om bij het lopen in onszelf een 

gebedswoord uit te spreken. Zo ontstaat een 

meditatief ritme.  

 

GEDICHTENDAG Op de laatste dag van de 

Nationale Poëzieweek is er een creatieve middag 

in onze kerk. We lezen en bespreken gedichten en 

proberen verschillende vormen uit. Welkom om 

aan te sluiten op woensdag 4 februari van 15.00-

16.30 uur.  

 

BIJBEL ANDERS Om bekende Bijbelverhalen op een 

andere en verrassende manier te leren zien, 

organiseren we in De Open Hof verschillende 

avonden waarop we dit in praktijk te brengen. De 

eerste keer beoefenen we de methode van de 

Biblioloog. Er is eigenlijk geen goed woord in het 

Nederlands voor deze methode. Het lijkt op 

Bibliodrama, maar bij Biblioloog zitten we gewoon 

en spelen we een verhaal niet letterlijk uit. De 

gespreksleider neemt de aanwezigen mee in de 

personages van toen. Aan de hand van een open 

dialoog ontdekken de anderen ook hoeveel 

‘speelruimte’ en openheid er zit in een tekst die 

meestal uit zwarte letters bestaat. Het gaat bij 

Biblioloog juist om de ruimten tussen de letters. 

Daar is ‘het vuur’ te ontdekken! Op donderdag 5 

februari van 19.30-21.00 uur in een zaal van De 

Open Hof. 

 

ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN rondom het 

jaarthema 

‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods 

Geest’. Dit voorjaar gaan we over dit jaarthema 

van de Protestantse Kerk in gesprek tijdens de 

Ontmoetingsbijeenkomsten in de huiskamers van 

gemeenteleden. Het is een uitnodiging om op een 

nieuwe manier naar Gods Geest te kijken in het 

leven van alledag. Deze verwondering delen we in 

kleine kring aan de hand een thematische opzet.  

Op dinsdag 10 februari of donderdag 7 mei van 

14.30-16.30 uur of van 19.30-21.30. Aanmelden voor 

een van deze vier bijeenkomsten via de beide e-

mailadressen van  

pastor Jolanda 

jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl  

en ds. Carla 

predikant@deopenhofoudbeijerland.nl  

Hierbij graag uw voorkeur aangeven voor de 

datum, het tijdstip en ook of u gast wilt zijn of 

eventueel gastadres. En ook, indien van 

toepassing, of u vervoer nodig heeft. 

 

PAASGROETENACTIE 2026  

Vanuit de Protestantse Kerk in 

Nederland sturen 

gemeenteleden ook dit jaar 

weer paasgroeten aan 

gedetineerden. De groet 

bestaat uit wee kaarten, één 

waarop gemeenteleden een korte 

boodschap van hoop, verbinding of bemoediging 

kunnen schrijven en één lege die de 

gemeenteleden alleen van een postzegel voorzien 

en die de gedetineerde zelf kan versturen.  

De afbeelding op de kaart is gemaakt door een 

gedetineerde in Nieuwegein. Het thema is ‘De 

onvoorwaardelijke liefde van een moeder voor 

haar kind’. (Zoals deze moeder haar kind liefheeft 

en beschermt, zo houdt Jezus onvoorwaardelijk 

van ons: Hij droeg onze pijn, stierf aan het kruis en 

overwon de dood uit liefde voor ons). Voor 

gedetineerden is het bemoedigend als ze een 

kaart ontvangen. Het is altijd een feestelijke 

gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond 

Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld. De 

diaconie heeft 100 kaarten ontvangen en zoekt 

vrijwilligers om deze kaarten van een korte 

boodschap en (alleen) een naam te voorzien. Op 

1 februari en 8 februari kunt u de kaarten na afloop 

van de zondagsdienst bij Sjaan of een van de 

andere diakenen afnemen. 

Lukt dit niet dan kunt u zich melden bij Sjaan de 

Geus (sdegeus1956@gmail.com of 06 12302757) 

voor 8 februari. De diaconie levert dan het 

pakketje kaarten in een envelop bij u thuis af.  

Als u de kaarten geschreven hebt, kunt u ze 

inleveren bij Sjaan of een van de andere diakenen 

of u stopt ze in een envelop in de brievenbus van 

De Open Hof. Doe dit uiterlijk zondag 15 februari. 

Plak, indien mogelijk, op de lege kaart een 

postzegel. De diaconie verzorgt het doorsturen van 

de kaarten. 

Hartelijk dank namens de Diaconie. 

 

KOKS GEZOCHT voor woensdagavond! 

Iedere woensdagavond wordt er samen gegeten. 

Een waardevol moment om met mensen uit de 

buurt, al dan niet lid van de Open Hof, en cliënten 

van Pameijer samen te eten en met elkaar op te 

ruimen. De maaltijd, een hoofdgerecht en een 

toetje, wordt klaargemaakt door twee vrijwillige 

koks. In verband met het stoppen van kokers, zijn 

we op zoek naar 2-3 kokers die het leuk vinden om 

circa eens in de zes weken een maaltijd klaar te 

maken voor zo’n 23 personen. Je mag dan 

uiteraard zelf gratis mee eten. Heb je interesse of 

wil je meer informatie? Neem dan contact met mij 

op en/of schuif een keer aan. Wel graag dan de 

betreffende woensdag vóór 14.00 uur opgeven 

mailto:sdegeus1956@gmail.com


voor het avondeten door te bellen naar de 

Huiskamer, 0186-612936 of naar Pameijer, 088-

2716506. 

 

 

Fotoclub De Hoeksche 

Waard: een 70-jarig 

bestaan vol creativiteit 

Fotoclub “de Hoeksche Waard” heeft 

een mijlpaal bereikt: de club, 

opgericht op 9 januari 1956 in Oud-

Beijerland, viert haar 70-jarig jubileum. 

De club telt momenteel 40 leden met 

een leeftijdsvariatie van 25 tot 75 jaar.  

Doel van de club is het bevorderen van de vrije tijd 

fotografie. De leden komen wekelijks op 

dinsdagavond in clubgebouw De Boezem in Oud-

Beijerland bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten 

worden de foto’s van de leden getoond en 

besproken waarbij de  onderwerpen heel 

gevarieerd zijn, zoals macro, architectuur, 

landschap tot portret. De leden hechten veel 

waarde aan het feit dat het maken van een foto 

niet alleen een registratie van de werkelijkheid is, 

maar ook een verhaal moet vertellen. Daarbij 

wordt getracht realiteit en creativiteit met elkaar te 

verbinden. Binnen de club zijn er ook 

huiskamergroepen actief die zich verder verdiepen 

en bekwamen in specifieke genres, zoals macro-, 

landschap- en zwart/wit fotografie.  

Niet alleen binnen de club zijn de leden actief 

maar ook daarbuiten door deel te nemen aan 

diverse wedstrijden op regionaal en landelijk 

niveau. De club is bovendien aangesloten bij de 

Koninklijke Fotobond, Nederlands Centrum voor 

Vrije fotografie. 

De Jubileumexpositie: een rondreis door de 

Hoeksche Waard 

Om belangstellenden kennis te laten maken met 

het werk van de leden, is er een rondreiscollectie 

samengesteld. Deze collectie bestaat uit 31 foto’s 

en is te bezichtigen op maar liefst 5 locaties in de 

gemeente Hoeksche Waard. De leden waren niet 

gebonden aan een vast thema, wat heeft 

geresulteerd in een boeiende variatie aan 

onderwerpen. 

 

  
Namens de Voedselbank hartelijk bedankt voor 

alle producten in de maand januari. In de maand 

februari graag ontbijtkoek, jam, hagelslag en 

pindakaas in het krat. U kunt uw producten altijd 

op zondag in het krat in de Omloop zetten. Ook 

kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze 

Open Hof inlopen en uw product(en) in het krat 

zetten. Naast genoemde producten kunt u ook 

andere houdbare producten inleveren. Namens 

de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank. 

 
TAFELTIJD IN DE OPEN HOF: GELIEFD KIND 

Zaterdag 7 februari is er weer een Tafeltijd in De 

Open Hof. 

Tafeltijd is een initiatief van Stichting Wijdekerk en 

ook in De Open Hof is iedereen van harte 

uitgenodigd! Tafeltijd is samen kerk zijn van LHBT+ 

en betrokken of geïnteresseerde anderen. Je hoeft 

geen LHBTI+ te zijn om deel te nemen aan Tafeltijd.  

Iedereen is van harte welkom!!! Het zou juist heel 

fijn en zinvol zijn als er niet-LHBTI+ mensen 

aanschuiven. Dan kunnen we met elkaar in 

gesprek gaan hoe we samen, in alle diversiteit, 

samen kerk kunnen zijn.  

En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn dan 

aan Zijn tafel? We eten samen en gaan in gesprek 

met elkaar over zingevingsvragen. We inspireren en 

bemoedigen elkaar en steunen elkaar daarmee in 

het geloof. Tafeltijd wil een veilige plek bieden voor 

alle aanwezigen en elkaar geen meningen of 

opvattingen opdringen. 

Het thema voor 7 februari is Geliefd Kind. 

We lezen Jesaja 43:1-4 en 1 Johannes 3:1-3. 

Naar aanleiding hiervan gaan we met elkaar 

praten over: 

1.  Wanneer voel jij je fijn en veilig bij iemand? 

2.  Wat doet het met jou om te horen: “Je bent 

goed zoals je bent”? 

3. Wat helpt jou als je verdrietig bent of aan jezelf 

twijfelt?  

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten 

meebrengt om te delen met de anderen. Maar als 

dit niet lukt ben je ook van harte welkom. Het is fijn, 

maar niet verplicht, als je je van tevoren aanmeldt, 

dit kan via het volgende email adres: 

tafeltijddeopenhof@gmail.com  Tijdstip: inloop 

vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur  De 

volgende Tafeltijd is op zaterdag 11 april. 

 

KIJK LAAT JE VERRASSEN DOOR HET WERK VAN 

GODS GEEST’ Ontmoetingsbijeenkomsten rondom 

het jaarthema . Dit voorjaar gaan we over dit 

jaarthema van de Protestantse Kerk in gesprek 

tijdens de Ontmoetingsbijeenkomsten in de 

huiskamers van gemeenteleden. Het is een 

uitnodiging om op een nieuwe manier naar Gods 

Geest te kijken in het leven van alledag. Deze 

verwondering delen we in kleine kring aan de hand 

een thematische opzet. Op dinsdag 10 februari of 

donderdag 7 mei van 14.30-16.30 uur of van 19.30-

21.30. Aanmelden voor een van deze vier 

bijeenkomsten via de beide e-mailadressen van  

pastor Jolanda 

jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl  

en ds. Carla 

predikant@deopenhofoudbeijerland.nl  

Hierbij graag uw voorkeur aangeven voor de 

datum, het tijdstip en ook of u gast wilt zijn of 

eventueel gastadres. En ook, indien van 

toepassing, of u vervoer nodig heeft. 

 

HUISPAASKAARSEN 
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Op 5 april aanstaande 

vieren we Pasen en wordt 

de nieuwe Paaskaars de 

kerk ingedragen. Ook dit 

jaar is het weer mogelijk 

huispaaskaarsen te 

bestellen en wel in de 

volgende varianten: 

A: Vrede; B: Lam Gods; C: Levensboom; 
D: Wereldbol; E: PX Vredesduif (het PKN logo); 
F: PX bruin. 
De varianten A en B (met wasreliëf en 

opdrukafbeelding) en de varianten C, D, E en F 

(met alleen wasreliëf) zijn gotisch (taps toelopend) 

en in 4 lengten te verkrijgen: 25 cm (ad € 24,50), 30 

cm (ad € 34,50), 40 cm (ad € 44,50) en 60 cm (ad 

€ 69,50). Daarnaast en dat is nieuw, zijn de 

varianten A tot en met F ook in een cilindrisch (rond 

en recht) model verkrijgbaar in de maten 25 cm 

(ad € 24,50) en 30 cm (ad € 29,50). Indien u een 

huispaaskaars wilt bestellen, kun u deze met 

vermelding van letter, lengte en (in geval u kiest 

voor lengt 25 of 30 cm) de keuze gotisch of 

cilindrisch model, alsmede uw adres en 

telefoonnummer tot uiterlijk 22 februari 2026 

doorgeven aan Margriet Dijkshoorn, liefst via mail 

naar margriet.dijkshoorn@gmail.com, maar als dat 

niet mogelijk is telefonisch op 06-18397706. 

Op: 

https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html 

kunt u de voorbeelden van de verschillende 

varianten ook bekijken 

 

VOORGANGERS Zondag 25 januari  (3e zondag van 

Epifanie) begon onze ouderling van dienst Ed 

Stierman na het welkom met de woorden van Paus 

Franciscus: “Laat Christus woorden in al hun rijkdom 

in u wonen”. Zo begint de dienst, na een kort 

orgelspel uit het Orgelbüchlein dat mij bijna als een 

soort stiltemoment raakt, met een wel overdacht 

welkom dat meteen te denken geeft. Mooi dat de 

ambts- en taakdragers eigenlijk zo vaak met iets 

‘eigens’ de dienst beginnen. 

Zo begon ook Anneke Klavers, als gastpredikant in 

De Open Hof ook altijd weer een beetje thuis. Haar 

overdenking met aandacht voor het ogenschijnlijk 

vanzelfsprekende .”Gemeente van onze Heer 

Jezus Christus,” hoe vaak horen we het niet. Mooi 

om dan daar bij stil te staan. Aan het einde van de 

week van het gebed voor eenheid. Mooi om te 

horen dat we samen zijn gekomen om gemeente 

te zijn. Ieder met unieke eigenschappen. De lezing 

uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, gelezen uit 

de Bijbel in Gewone Taal plaatst ons in een lange rij 

van voorgangers. Paulus roept de Efeziërs op om 

samen gemeente te blijven: Joden en gewezen 

heidenen, ieder mag meetellen in die Eenheid. 

Over de woorden van Tom Naastenpad aan de 

gemeente om te leven in ‘genegenheid en 

ootmoed’ , denk ik nog even door. Mooie oude 

woorden, rijk aan betekenis. Dat de overdenking 

eindigde met stilte voor eigen gebed was bijzonder 

en mooi. Stilte kan zo (!) veelzeggend zijn. 

Nu heb ik niets gezegd over de ‘orde van dienst’ , 

de liederen en de muziek. Dat kunt u  vast zelf wel 

toevoegen, het was in mijn beleving ook een 

mooie ‘eenheid’. 

Volgende week begroeten we weer onze eigen 

predikant. Aan haar woorden hoef ik nooit iets toe 

te voegen. U hebt ze vast al gelezen. De week 

daarop begroeten we ds. Piet van Die, 

tegenwoordig uit Mijnsheerenland. Tot slot dus: De 

Open Hof, bijna elke dag open en zeker ook op 

zondag. Van harte welkom! Jaap van de Griend    

 

ADRESSEN De ‘woonplaats’ onder het kopje  

‘Jarig’; ‘Omzien’ en ‘Gedenkwaardig’  

is steeds Oud-Beijerland, tenzij anders vermeld. 

 

DANK U WEL Lieve mensen van De Open Hof, Ik wil 

jullie hartelijk bedanken voor het meeleven, de 

kaarten, en de vrolijke bos tulpen, na mijn val in 

huis. Ik stel dit op prijs. Hartelijke groet, Nel Meinster  

 

DANK U WEL Lieve mensen van De Open Hof, heel 

hartelijk bedankt voor de vele kaarten die we 

mochten ontvangen nav de ongelukkige val van 

Jasper. Het doet ons heel erg goed dat zoveel 

mensen met ons meeleven. Ook heel erg bedankt 

voor de prachtige bloemen. Jasper en Siska Wijma 

 

DANK U WEL Lieve mensen van De Open Hof, na 

een aantal heftige weken in het Erasmus MC en 

een kort verblijf in Rijndam voor het eerste deel van 

het revalidatietraject, wil ik iedereen heel hartelijk 

bedanken voor alle kaarten, berichten en  andere 

blijken van medeleven. Het heeft ons geraakt en 

gesteund in deze moeilijke periode. Het gaat 

inmiddels voorzichtig beer, waar we dankbaar voor 

zijn, maar de revalidatie en herstel zal nog tijd 

vragen. Dank dat jullie ons, de kinderen en mijn 

ouders gesteund hebben en blijven meenemen in 

gebed. Lara in ’t Veld, Hobbemaplein 9 3262 VB 

Oud-Beijerland 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENDE DIENST 

 

8 februari.  10.00uur  Ds. Piet van Die. 

 

Wij wensen u een goede zondag en een hoopvolle 

week. 

 

Liefde wil ons overkomen, 

Als geheim en zegening (LB791) 
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KLOOSTERWEEKEND 2026 Zoals misschien bekend  

ben ik naast kerkelijk werker 

ook geestelijk begeleider. 

Vanuit mijn geestelijke 

begeleidingspraktijk 

organiseer ik jaarlijks een 

kloosterweekend. Vorig jaar 

is ook een aantal gemeenteleden van de Open 

Hof mee geweest. Van 20 – 22 maart 2026 is mijn 

eerstvolgende kloosterweekend. Dit keer zijn we 

welkom bij de trappisten van O.L.V. Abdij van 

Koningshoeven in Berkel-Enschot. 

(www.koningshoeven.nl) Het thema van het 

weekend is ‘Eindelijk thuis’.  ‘Eindelijk thuis’ is de titel 

van een boek van Henri Nouwen, geïnspireerd op 

het schilderij ‘De terugkeer van de verloren zoon’ 

van Rembrandt. Dit boek zal de inspiratie zijn voor 

een aantal activiteiten in dit weekend, maar er zal 

ook voldoende ruimte zijn om je eigen weg te 

gaan, de rust en ruimte op te zoeken die in en om 

het klooster te vinden zijn. Voorafgaand aan het 

weekend zal er een bijeenkomst zijn waarin je 

alvast kennismaakt met het boek en met de rest 

van de groep. Je kunt je nu al aanmelden. 

Uiterlijke datum van aanmelding is maandag 9 

februari 2026, omdat men graag op tijd wil weten 

hoe groot de groep zal zijn. Het maximum aantal 

deelnemers is 10.  Heb je nog vragen of wil je je 

inderdaad alvast aanmelden? Neem gerust 

contact op. Wanneer:  20 – 22 maart 2026 

(voorbereidingsavond: dinsdagavond 3 maart*)  

Waar:  O.L.V. Abdij Koningshoeven in Berkel-

Enschot  Kosten:  € 195  

Contact:  Anneke Klavers - Bras  

samennaardebron@outlook.com   06 57006776  

* locatie volgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Huiskamer 

De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn maandag t/m 

vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet u van harte welkom!  

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 6 

Maandag 2 februari 

10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 

13.00 uur Haken voor st. Kroeldekens (bijdrage € 1,00 voor koffie/ thee) 

Haak je mee? De wol krijg je van st. Kroeldekens. Neem je haaknaald (4) mee. 

Dinsdag 3 februari 

10.00 uur Inloop met koffie en thee 

19.30 uur Kring Stille Omgang o.l.v. ds. Carla Schoonenberg-Lems 

Je bent van harte welkom bij deze nieuwe kring rondom verschillende vormen 

van bezinning en christelijke meditatie. De bijeenkomsten zijn in de kerkzaal. 

Woensdag 4 februari 

10.00 uur Inloop met koffie en thee 

11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 

0186-612936 of Pameijer 088-2716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 4,50) 

15.00 uur Workshop inspiratie met gedichten o.l.v. ds. Carla Schoonenberg-Lems1 

Tijdens deze workshop bespreken en lezen we gedichten over Metamorfose.  

17.30 uur Diner: Shantykoor menu met een toetje  (bijdrage € 5,00) 

20.00 uur Bijbel journaling 

We maken een creatieve verwerking bij een Bijbeltekst. Kom gerust kijken! 

Donderdag 5 februari 

 
 



10.00 uur Inloop met koffie en thee en ds. Carla Schoonenberg-Lems 

19.30 uur Bijbel Anders o.l.v. ds. Carla Schoonenberg-Lems1 

We kijken op een andere en verrassende manier naar een bekend Bijbelverhaal. 

Door ons o.a. in de personages te verplaatsen: Hoe zouden wij reageren?  

Vrijdag 6 februari 

10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 

13.30 uur Handwerken voor Tabitha in Ridderkerk 

Samen breien we ter bestrijding van armoede en drinken koffie/ thee. Welkom! 

20.00 uur Stijldansen: Dans je mee? 

Om 20.00 uur starten de beginners; de gevorderden sluiten om 20.30 aan. Voor 

informatie/opgave: Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com 

Zaterdag 7 februari 

18.00 uur Tafeltijd 

We eten van wat is meegenomen & gaan in gesprek over thema ‘Geliefd kind’ 

Graag aanmelden via: predikant@deopenhofoudbeijerland.nl 
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